
Een inspirerend 

verhaal 

OVER 
NELIS 
een bijzondere man wiens droom 
het was beroemd te worden 

en over wat strategie en het 
doorbreken van grenzen hiermee 
te maken hebben 



nelis wilde niet zomaar 

beroemd worden

Nelis Vogelenzang wilde beroemd worden en dat is hem 

gelukt. Hij werd burgemeester van de Hazenstraat in 

Amsterdam. Ging op de foto met talloze andere bekende 

Nederlanders, deelde handtekeningen uit en signeerde 

zijn boek… 

Zijn bekendheid gebruikte hij vervolgens om misstanden 

in de zorg, voor mensen met een verstandelijke beperking, 

aan de te kaak te stellen. 

Zijn logica? …Hoe hij dat deed?….Strategie & doorbreken 

van grenzen… deel je dromen/wensen…vertel het aan 

iedereen (in dit geval Peter) en je wordt geholpen…met 

bekende Nederlanders op de foto gaan, uitdelen van 

handtekeningen, verlenen van bouwvergunningen, 

uitdelen van bekeuringen. Op de tv bij RTL boulevard.  

En vooral genieten van de aandacht. 

Daarmee liet hij zien hoe creatief denken en doen buiten 

gebaande paden leidt tot het verwezenlijken van een 

droom. 





recensies 
"Humor en verdriet en continue op het 

puntje van je stoel. Speer gunt je via zijn 

prachtige foto’s een inkijkje in zijn warme 

verbindende kijk op de wereld om hem 

heen.” 

Peter Vaz, portretschilder

A

"Het verhaal van Nelis was, naast dat het prachtige foto’s waren, 

ook nog eens ontroerend en bijzonder grappig. Peter is een 

geboren presentator die het publiek weet te boeien en veel passie 

en liefde heeft voor zijn vak, de mensen die hij fotografeert en de 

stad Amsterdam.” 

B. Koetsier, Bussiness Development Manager, Akteos 

“Ik zag Peter spreken tijdens de Zaanse Monologen in het 

Zaantheater. 

Met humor en passie vertelde hij over zijn projecten. Zijn verhaal is 

net als zijn foto’s: puur, echt en ontroerend.  

Ik ben geraakt door de maatschappelijk betrokken insteek van zijn 

werk. Het is een fijne en leuke spreker die je weet te raken.” 

M. Damman, marketeer 

"Peter van der Meer/Speer weet je op een smeuïge wijze een 

beeldend verhaal te vertellen……” 

Karin Annaert MBA, Bestuurder Rosa Spierhuis



peter van der meer/speer
www.speerfotografie.nl 

Hazenstraat 35 

1016 SN Amsterdam 

06 55 57 25 63

Laat u/je inspireren! 

Een 30 minuten durend 
visueel avontuur. Met mooie 
beelden & interactie. In het 
Nederlands of Engels. 

Doorspekt met humor en 
bedoeld om grenzen te 
verleggen en verschillen te 
overwinnen. 

Optioneel: delen van kennis 
over: focussen, doorzetten, 
dwarsdenken, sponsoring en 
fondsenwerving.


